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Onderwerp: Gunter Pauli: "kinderlijke fantasie kan ons redden
Geachte griffier,

In verband met de broodnodige werkgelegenheid in de Flevopolders, de daarvoor geplande aanleg van een
binnenhaven, een haventerrein en de multi-modale overslaghaven bij Flevokust vewacht ik net zoals vele
andere polderbewoners onomkeerbare milieu problemen, wanneer op klassieke wijze zaken worden
opgelost en zogenaamde innovaties oude procedures in een nicuw jasje gestoken blijken te worden.

Ik ben geen econoom, maar iets heeft in verband met bovenstaande plannen vanaf het begin alarmbellen in
mij doen rinkelen. Het leven is velgens mij niet zo ingewikkeld en het is niet nodig zoveel toeters en bellen
erbij te halen om economisch te kunnen concurreren tegen markten, die je op lokaal niveau niet kunt
overzien.

Ik heb een medestander gevonden in de bekende wetenschapper Gunter Pauli, grondlegger van “The Blue
Economy”, een combinatie van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Met andere woorden:
duurzaamheid die ook goed 1s voor mens en portemonnee.

Gunter Pauli: “kinderlijke fantasie kan ons redden”

In verband met onze Flevopolder is een wetenschapper, filosoof, vitvinder en econoom met een hart
onontbeerlijk. Gunter Pauli heeft al decennia wereldwijd bewezen, dat geen afvalberg te hoog kan zijn waar
hij geen raad mee weet, geen landschap te monotoon en dat werkloosheid eigenlijk alleen maar een product
1s van gebrek aan inzicht in een ogenschijnlijk probleem.

Ik geniet altijd van zijn onuitblusbare optimisme en vertrouwen in Moeder Natuur en de menselijke
wetenschap. Maar ook zijn solidariteit met al wat leeft ~~ van element, microbe, plant tot en met mens en
dier.

Ik heb een start gemaakt met mijn wordpress blog. Hij is nog niet klaar, maar in verband met de tijd die
dringt, wil ik hem alvast delen.

Ik beloof,dat mijn blog inzichtelijker zal worden

»y,

http://flevopolder.wordpress.com/

Mer vriendelijke groet,



