Lieve mensen. Ik wil het toch nog even met u hebben over de Costvaardersplassen. Het is een
moeilijk en complex onderwerp en er is zoveel boosheid dat het bijna niet mogelijk is een goed
gesprek erover te voeren.

Dat begrijp ik best. [k zou kunnen volstaan met te zeggen: het is moeilijk voor de dieren om daar te
overieven. Laten we ze in deze barre tijden gewoon voldoende te eten geven.

Maar mensen praten en praten maar - alsof hun leven er van afhangt en niet dat van de dieren.
Terwijl het sterven daar, nu, gewoon doorgaat.

Het ene woord haalt het andere uit, laat staan begrijpen elkaar niet eens meer in onze ijver om het
gelijk aan onze kant te krijgen.

En intussen laten we de dieren aan hun lot over. Dat kan niet en mag niet gebeuren.

Er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen om verdere verdeeldheid te voorkomen en een
oplossing te vinden voor dit nu al jaren voortduurende probleem. Laten we de handen ineen slaan
en proberen naar elkaar te luisteren. We moeten immers straks bij voorkeur wel weer samen door
één deur kunnen. )

Het project Oostvaardersplassen is uit de hand gelopen.

Het dieren- en gebiedsexperiment is mislukt.

Dat is het enige dat hieruit kan worden geleerd.

Daar zouden wij, u en ik, lering uit moeten trekken.

Zo niet weer.

Niet in mijn land. Het liefst had ik gezien dat Staatsbosbeheer dat zelf en al in een vroeger stadium
had ingezien en met maatregelen was gekomen. dan was dit niet nodig geweest. Nu staan buren
tegen buren op, burgers tegen politiemensen, burgers tegen boswachters, burgers tegen de
politiek,

Men maakt elkaar uit voor rotte vis en in het licht van dit onderwerp vind ik dat een belediging van
de vis.

En dan is er nog Frans Vera die olie op het vuur gooit door te roepen ‘De straat regeert!' Ik laak het
beleid van Staatsbosbeheer dat zij niet tijdig deze man verboden heeft om nog publiekelijk te
spreken en niet tijdig iemand naar voren heeft geschoven die in staat was om wel op een rustige en
heldere manier met protesterende mensen om te gaan en te spreken, Want het resultaat tot nu toe
getuigt nog steeds van een zekere arrogantie. lk ben er van overtuigd dat de ophef van nu niet
nodig was geweest. Maar de dieren krijgen met uw hulp een nieuwe kans. Tenminste, dat hoop ik
van harte.

Laten we die kans grijpen en dan graag met alle neuzen in dezelfde richting. Ik heb geen enkele
behoefte aan ook nog eens politici die elkaar in de haren vliegen of proberen goede te sier voor hun
persoonlijk of partijgewin te maken, terwijl de dieren nog steeds verrekken van de honger. Er
zullen compromissen moeten worden gesloten. Dat kunnen de dieren niet. Dus dat moeten wij
doen. En dat kunnen we goed in Nederland; daar moeten we uitkomen. Voor de goede orde, ik ben
niet boos op iemand. Hooguit op mezelf. Dat ik het zover heb laten komen. Maar u en ik kunnen nu
jets terugdoen. Door het leed van nu te beperken en leed in de toekomst te voorkomen. Wij hebben
de dure plicht om goed voor onze dieren, tam en wild, te zorgen. Als ze zelf niet bij voedsel
kunnen komen, moeten we het ze brengen. En wij moeten er voor zorgen dat er nooit meer dieren
zulten zijn als in het natuurpark Oostvaardersplassen ze redelijkerwijs het jaarrond te eten kunnen
geven. Dan durven wij weer te zeggen dat we naar de Flevopolder komen, dan durven wij straks
familie en vrienden weer uit te nodigen om te komen genieten van die prachtige
Oostvaardersplassen. En dan heeft u als bestuurders, onze volksvertegenwoordigers, op een
bewonderenswaardige manier revanche genomen op het verleden. Als u vanavond over duurzaam
gaat praten, houd dat dan in uw achterhoofd.



