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Geachte dames en heren,
Graag maak ik u deelgencot van mijn gevoel en indrukken over de toestand in de OVP.

"sorry mensen maar ik moet weer even stoom afblazen ......
ik word zo immens bercerd van dat dierproef terrein wat Oostvaardersplassen heet...

het is een plicht voor burgers om dieren in nood te helpen....

klopt, behalve daar, daar word je weggestuurd, daar moet de zogenaamde natuur heersen....

hou toch op met dat excuus van natuur, de goedpraterij , de verschansing...

er staat een hek omheen, als dat er niet stond was er geen grote grazer daar meer te vinden. dan
zouden ze allemaal al veel eerder zijn vertrokken...

maar het mag niet, want ze dienen een experiment....

het artikel van de hooggeleerde H. Olff van 2014 geeft wel een aardige kijk op de bedoelingen (van
toen) bij dit geheel.

Het is alleen een beetje erg uit de hand gelopen, maar nee, dat is natuurlijk ook niet zo... dat is
de natuur... dat is waarschijnlijk juist interessant voor deze geleerde en medestanders.

De drachtige merrie die niet geholpen mocht en zonder hulp gedoemd was te sterven, te verzuipen
tijdens de bevalling...... omdat het natuur, wilde natuur is gencemd??!!

Natuurlijk gaan er dieren dood in een wilde natuur, maar dat is hier niet! Er komen hier wekelijks
meer mensen , auto's ,tractors dan in vele jaren in een echt wild natuurgebied.

het is een omsloten terrein, waar de dieren opgesloten zijn om deel te zijn van een experiment. en
in dat kader mag er dus geen voer gebracht als er binnen de hekken niets meer is en mag er geen
zorg worden verleend bij ziekte en lijden.

het is allemaal deel van het experiment.

dit hele experiment vind ik net zo walgelijk als de overkapte proefdier centra waar cosmetica en
andere mensen dingen worden getest op dieren. wat anders zou kunnen en moeten.

maar goed, De OVP wordt ook nog eens gepromoot : als Serengeti van de Nederlanden, als uniek
mooi natuurgebied .....

Dat genereert extra inkomsten voor Staatsbosbeheer, hoe fijn is dat... en het leidt de aandacht af
van wat er werkelijk de bedoeling is: experimenteren met bodem, gewassen, water en dieren... en
het lijden, creperen, als deel van het experiment..

wat de hoge heren met de cijfers en gegevens willen aantonen, ik weet het niet.

ik zie dieren die worden verhongerd, geen kant uitkunnen en geen zorg of levensreddende hulp
mogen krijgen; achter een hek staan , net als dieren in de wei, en in een tuin.

....maar anders zijn genoemd en dus gedoemd zijn tot verkommeren, versterven of geschoten
worden.

Staatsbosbeheer heeft het beheer, zij zijn verantwoordelijk.

je moet het maar willen, maar enige vorm van grootheidsgevoel is hun niet vreemd lijkt het. dus
dat ze dit aanvaard hebben begrijp ik dan wel; maar dat zij blijven doorgaan met een dood paard
trekken, ironische uitdrukking, dat begrijp ik niet.

willen, kunnen, mogen niet toegeven dat het uit de klauwen is gelopen, dat het land vergaan is,
dat de dieren vergaan ... waarom, waarom? subsidies, donaties, eer en glorie??, voor heel veel
mensen is Staatsbosbeheer gezakt naar onder het wak... naar niets .

zo ook bij mij. Het geouwehoer in de politiek, het vingertje wijzen naar iedereen behalve de eigen
club, ik vind het te triest voor woorden, kinderachtig, en ronduit slecht.

Hebben de heren Vera, Olff en aanverwanten zoveel macht?



of heeft Staatsbosbeheer zelf de macht genomen en voelt het goed? alles mogen en kunnen doen
met de dieren die ze moeten beheren?
ik weet het niet, maar kloppen doet het allemaal niet, menselijk gezien, in 2018.

Het voelt zo niet goed en de houding en strijd methodes van Staatsbosbeheer doen mij helaas
telkens weer geloven dat er wel heel erg grote belangen aan kleven De media: nu ja, dat is al lang
Zo, dat die meegaan daar waar sensatie te behalen valt, want dat scoort kijkers, volgers en
luisteraars; dus die gaan waar ze denken "wijzer" van te worden...onafhankelijke berichtgeving,
weet iemand daar nog wel wat dat inhoudt?

Een openiucht proefdier centrum, experiment, met als echt doel??? geen idee.
Dieren worden aan hun iof overgelaten en mogen geen zorg geen passend voedsel en geen goede
grond onder de voeten...

ik vind het een grote schande en hoop van harte dat dit dossier wordt ontmanteld tot wat het
eigenlijk is!

en dat dan eindelijk de dieren geholpen kunnen worden om te viuchten uit deze hel; als er tegen
die tijd nog overlevenden zijn.

tk hoop op wijsheid uwerzijds bij de besluitvorming.

Maak dit gebied weer mooi en leefbaar voor dieren die er wel passen en voor wie het eigenlijk
bedoeld was.

Laat andere dieren niet blijven lijden als gevolg van beleid en belangen.

Verschuif de belangen, stijg er bovenuit, sla een betere weg in.

Erken de mislukking van dit experiment voor de dieren.

Erken de mislukking van dit experiment voor het hele gebied, want het is een troosteloze bende nu.

Ik wens u allen sterkte en nogmaals, wijsheid.
Met vriendelijke groet,



