
Van:
Verzonden: maandag 21 maart 2022 06:41
Aan:
Onderwerp: toekomst van Nederland 

Beste Provinciale Staten en Kamerleden

we zien nu dat ook mensen uit Rusland naar West-Europa vluchten, dit is begrijpelijk.
Al is de oorlog dadelijk voorbij... zolang Poetin aan de macht is - zullen miljoenen Russen deze kant 
op komen.
Het kostenplaatje voor opvang, zorg en huisvesting wordt alsmaar groter.
We moeten niet schrikken als we over 3 jaar hier 19 miljoen inwoners hebben met meer 
woningnood, minder groen en meer verkeer op onze wegen.
Dit wordt een zwaarder probleem als Corona, Den Haag denkt hier te gemakkelijk over.
Dingen wat ik voorzie komen meestal zo uit.
Wat voor toekomst krijgen onze kinderen - zie meer armoede, onvrede en wanhoop.

Wat is jullie mening?

Met zorgelijke groet,


